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  Winterjasmijn bloeit:


  één lang voorspel op het geel


  van de narcissen.


  



  Er is voer genoeg,


  toch vechten ze, de vogels;


  het zijn net mensen.
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  Een hagelbui striemt


  het water in de vijver;


  die krijgt kippenvel.


  



  Even volhouden


  nog, dan komt de lente;


  op tulpenvoeten.
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  De lente nadert,


  de vroege zang van merels;


  ik tel mijn jaren.


  



  Ragfijne twijgen


  hullen de naakte bomen


  in teer filigrein.
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  Een warme dag slechts


  en zie: de naakte linden


  gaan in groen gekleed!


  



  Op mijn tere huid


  schroeit de eerste lentezon;


  verfrissend gevoel!
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  Al vroeg dit voorjaar


  brengen bomen een groene


  waas voor mijn ogen.


  



  De populieren


  komen weer op de proppen,


  met rode slierten.
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  De ginkgo aarzelt


  dit voorjaar met uitlopen:


  te Japans voor haast?


  



  Hoor ik een ringtone?


  of verrast toch een vogel


  mijn luisterend oor?
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  De avondwolken


  kleuren uitbundig roze;


  is de hemel gay?


  



  Het is volle maan.


  is er iemand die het ziet?


  stadslicht maakt nachtblind.
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  De dag ontwaakt met


  roze vegen op blauw fond:


  wie voert het penseel?


  



  Buigend naar een bloem


  krijg ik zomaar een knipoog,


  van een dagpauwoog.
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  O vlinders gij zijt


  zo verblindend van schoonheid;


  haar prijs: vluchtigheid.


  



  Geluk is rozen


  en stemmen van kinderen


  en vogels rondom.
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  IJl vlamt hij weer op


  bij de roomse dodenhof,


  giftig herfsttijloos.


  



  Vandaag hagelt het


  eikels, de echte parels


  voor de zwijnen.
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  Bruin kleurt de heide;


  onze liefde mag grijzen,


  roesten zal zij niet


  



  



  voor Peter
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